Dag Boulevard
Dag plein
Dag kathedraal
Dag kinderkopjes, jullie hebben ons gedragen

We leerden andere lichamen spiegelen 
We leerden van de kinderen die niet in woorden praten 
We leerden Paarden van Troje zijn in een systeem
We leerden andere talen 
Van zij die ons voor kwamen 
We leerden een golfbeweging te vormen 
We moeten op onze natuur passen en alles dat ademt
We raakten dit jaar overspoeld, lieten tranen rollen en het zweet stond ons vaak op het voorhoofd
Zoals het geval was bij de gebarentolken die deze weken Olympisch goud wonnen bij spoken word voorstellingen 
We leerden van Tent Paars dat street culture ook in een tent of op een plein kan floreren 
Boulevard ging dit jaar open, doordat we terugkwamen in de stad, terug in het theater 
Doordat jullie terugkwamen, door de zon die doorbrak
Elf dagen lang hadden we geen schermtijd, maar bescherm-tijd
Van alles dat van waarde is
Dit jaar kwamen dingen terug 
Gezelschappen, makers, vrijwilligers, publiek 
We herhaalden verhalen van waarden
Ooit waren we bang voor ons eigen spiegelbeeld
Nu zijn we het voor een ander, voor kunstmatige intelligentie
Maar de ander bestaat niet, zij is een spiegel
Jullie zeiden volg ons maar , maakten rimpels in het water 
gooiden er stenen in, deden eigen bijdragen  
Zetten golfbewegingen in gang  
Doorbraken cirkels, kantelden spiegels    
Dag iemand die zei: ik kan weer trots zijn op mijn stad    
Dag zon, dankjewel voor je stralen 
Dag lucht, dankjewel voor je zuchtjes wind en adem, dankjewel water 
Dag zoogdieren, vogels, vissen, reptielen, bomen, schimmels, bacteriën, basilicumplanten, spinnen, kabouters en muggen 
 
Dag theater, dag kerken, skate-hallen, bossen en zalen
Dag keiharde werkmieren 
Dag nachtbrakers en nachtbewakers 
 
Hallo toekomst, hallo dromen, dankjewel voor alles wat jullie nog voor ons bewaren  
 
Want de waarheid is weerloos 
Dus laat ons wat van waarde is beschermen voor later  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